
Onrustig zoekend
in gedachten verdwalend

nu rust gevonden
het zal ons verdriet verzachten

Guillaume Willem De Coster
Weduwnaar van Gilberte Maria De Klerck († 2008)

een zorgzame echtgenoot en vader
een lieve schat van een opa
een fantastische patissier
een sterke bergbeklimmer
onze reisgenoot voor altijd

geboren te Werchter op 20 maart 1927
in stilte gestorven te Grimbergen op 27 april 2020

omringd door heel veel liefde en zorg

We nemen afscheid van onze papa, onze opa
in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop te Vilvoorde

waarna we hem naar zijn laatste rustplaats brengen
op het kerkhof van Vilvoorde.

Dit zal plaatsvinden in heel intieme familiekring.
Het moet jammer genoeg zo

volgens de opgelegde maatregelen in coronatijd.
Wij voelen ons in verdriet sterk gedragen door familie,
vrienden, zorgverleners, buren, collega’s en kennissen.

Met al deze lieve mensen willen wij onze papa, onze opa eren en vieren op
een verbindend gedachtenismoment later.

Van zodra we dit gedachtenismoment kunnen plannen, delen we dit mee.

Gilberte De Klerck (†)						           
								              zijn overleden echtgenote

Johan en Viviane Verstockt - De Coster
	 Bram en Barbara Verstockt - Deleenheer, Lars en Tuur
	 Jonas Verstockt
	 Sare Verstockt en Jonas Dehairs

Rudy en Patricia De Bosscher - De Coster
	 Lyhne De Bosscher en Daan Herbots
	 Walt De Bosscher
					           zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Clarisse De Coster (†) en Paul Bosmans (†)
Simonne De Klerck (†) en Firmin Van Wijnendaele (†)
Jeanine De Klerck (†)
					     zijn overleden zus, schoonzussen en schoonbroers

De families De Coster, Wolfs, Vanaeken, De Klerck

Met dank aan allen die Guillaume met een warm hart hebben omringd.
Dank aan de vele zorgverleners in het rusthuis Heilig-Hart te Grimbergen,

in het bijzonder op de afdeling Prinsenbos.
Zij waren papa en ook ons met warmte en zorg nabij.

Ook dank aan zijn huisarts Wilfried Geeraerts
en de coördinerende arts Nick Stevens. 
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Als lentekind geboren
als lentekind gestorven
De bloeiende appelboom in de tuin
bloesemblaadjes neerdwarrelend op de aarde
bloesemtakken klaar om verder vrucht te dragen


