
Renaat De Windt

Geboren op 30 juli 1932 te Dendermonde en thuis omringd door zijn geliefden, na 
een intense mooie laatste maand samen, rustig ingeslapen op 2 juli 2020.

Gelieve dit bericht als kennisgeving te willen aanvaarden.

De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de begraafplaats van Grimbergen.
Er kan een laatste groet worden gebracht in het funerarium De Hertogh,

 Wolvertemsesteenweg 11 te Grimbergen op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli.

Onze warme dank gaat naar onze huisarts en vriend Dr. François Pauwels, naar Koen 
en Roger voor hun jarenlange zorg in de thuisverpleging, naar Tine en Katrijn van 

Omega vzw, naar Frieda en Annemie, naar Carlijn en last but not least 
naar de fantastische buren van het Zonneveld. 

Dit melden u:

Lieve Vermeylen	 zijn levenspartner

Hilde, Kaat, Jan en Piet 	 zijn kinderen
Jean, Nicolas, Guy, Nathalie, Christina en Ruth                             zijn schoonkinderen

Jens, Julie, Charlotte, Nicolas, 
Isaak, Casper, Lucasz en Mats       			   zijn kleinkinderen
Vincent, Pablo, Juliette 	 hun partners en lieven

Théo 	 zijn achterkleinkind

Eric (+) en Lydia 	 zijn broer en zus
Lode (+), Berte (+), Herman (+), Lu (+), 
Monique (+), Hugo (+) en Lief 	 zijn schoonbroers en schoonzussen

Bep, Paul, Annemie, Leen, Griet, Frank, 
Tom, Jo, Siska, Klaartje en Annelies 			   zijn neven en nichtjes
Hun partners, hun kinderen en hun kleinkinderen

Paul en Saskia 							        zijn petekinderen
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Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan

Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet
langs de laagwei

schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee

Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee

Paul van Ostaijen 



De dood is niets
Ik ben maar aan de andere kant
Ik ben mezelf
Jij bent jijzelf
Wat we waren voor mekaar
Zijn we nog altijd
 
Augustinus


