
En nu?
Je naam die altijd terugkeert. Terug naar af?

We houden van je. Naar rechts of links, rechtdoor...
De weg is onduidelijk. Jouw rust is de onze.

Jouw lijden ook. Zo fier op jou.
De mens die we voor altijd zullen gekend hebben, heel ons leven lang, vanaf dag éėn.

De wind zal je lichaam wegvoeren, samen met de zaden en de bladeren van de bloemen,
onze opgedroogde tranen en de adem van het verleden en onze jeugd.

De einder is vlakbij, de liefde overtreft alles.
Zijn we triest? Ja natuurlijk.

Zijn we gelukkig omdat je pijn gesmolten is, ja natuurlijk.
Zijn we een beetje meer alleen, ja natuurlijk.

Hoe dichtbij zijn we? Weet ik niet,
heel dichtbij denk ik en uiteraard volgen we je op je weg naar wat nooit eindigt.

Men zegt dat we moeten aanvaarden, ok.
Maar mogen we ook boos zijn? Omdat je ons ontnomen bent?
Mogen we braken omdat we misselijk zijn van al die eindes?

Slaap zacht, dat hebben we de laatste maanden vaak gezien. Het maakte de pijn draaglijk.
Ik voel me een object zegde je. Dat ben je niet.

Je bent een waardige man met gulle verlangens en heel veel liefde.
We hoefden maar naar je ogen te kijken en wisten alles wat nodig was om je te begrijpen.

Ook al begrepen we je taal soms niet wegens die rotcanule die je zo haat.
Ook met dat onding ben je mooi.

Zoenen die nooit eindigen bestaan niet maar je verdient ze wel lieve broer.
Tot binnenkort ergens tussen het stof.

Jan Gijselings
17.12.1954     -     4.4.2017

Wij komen samen om afscheid te nemem van Jan in het Crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50, 1804 Eppegem-Cargovil op maandag 10 april 2017 om 12 uur.

De asverstrooiing volgt later in intieme kring op de begraafplaats van Strombeek-Bever.

Paul Gijselings en Saber Ferjani
Dirk Gijselings
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