
								            

Tot het laatste toe wilde je leven
door jouw sterke wil hiertoe gedreven
Jouw geest nog op volle kracht
maar over jouw lichaam had je geen macht

Koen Jansseune

geboren te Vilvoorde op 10 december 1973
en overleden te Leuven op 20 februari 2018

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen in de
Basiliek van Sint-Servaas te Grimbergen op dinsdag 27 februari 2018 om 11.30 uur.

Hierna volgt de begrafenis op de begraafplaats van Grimbergen.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 11.10 uur in de Basiliek.

Dank aan allen die hem met de beste zorgen en liefde omringd hebben,
in het bijzonder de dokters en het verplegend personeel van UZ Gasthuisberg te Leuven.

Geen bloemen, liever een gift aan Kom op tegen Kanker
op rekeningnummer BE82 4300 3000 0168 met vermelding “Koen Jansseune”. 

Rouwadres: Wolvertemsesteenweg 101 / 2 - 1850 Grimbergen

Dit melden u:

Christa Leemans - (†) Dirk Jansseune		 zijn ouders

Pieter en Katrien Boudry - Jansseune
		  León en Louis 
Els Jansseune						     zijn zussen, schoonbroer en neefjes 

	
Zijn nonkels, tantes, hun kinderen en kleinkinderen

De families Jansseune en Leemans



“Soms zou ik willen
dat gisteren nooit voorbij ging

omdat vandaag alles zo anders is”
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