
            Iedereen die bij U schuilt vindt vreugde
en kan zonder ophouden zingen (ps.5,12)

Na 50 jaar trouwe dienst aan de Kerk van Zuid-Afrika
is naar het Vaderhuis teruggekeerd

JAN OLAV KAVELAARS
Norbertijn van Grimbergen

Jan Kavelaars werd geboren in Zevenbergse Hoek (Ned.), op 11 maart 1935
Hij ontving het norbertijner Ordeskleed op 17 september 1956 in de abdij van Grimbergen
en kreeg de kloosternaam Olav.
Twee jaar later bond hij zich aan deze gemeenschap door het uitspreken van zijn geloften. 
Op de dag van zijn priesterwijding, 6 augustus 1962, werd hem bekend gemaakt dat hij als priester 
zou mogen werken ten dienste van de Kerk in Zuid-Afrika, waar de abdij van Grimbergen in 1951 
een missie begonnen was.
Op 13 november 1963 vertrok hij voor de eerste keer vol geestdrift en geloof naar Kaapstad.
De eerste tien jaar werkte hij als aalmoezenier voor de Nederlandstaligen in de Kaapprovincie.
Hij was overal waar hij kwam een gewaardeerd en bezield priester en voor velen een trouwe vriend.
Vanaf 1977 was hij pastoor in de kleurlingenparochie in Worcester.
In 1986 verhuisde hij naar de nieuwe priorij in Kommetjie (Kaapstad)
waar hem de kleurlingenparochie van Ocean View werd toevertrouwd.
Na de dood van de stichter van de missie Waltman Smeets, werd hij tot prior benoemd
en tevens tot pastoor van Kommetjie.
Door een zware ziekte getroffen moest hij tot zijn grote spijt afscheid nemen van zijn medebroeders, 
van zijn parochianen en heel veel vrienden.
Hij verliet voor altijd zijn priorij op 22 april 2012 en kwam terug naar het huis van professie.
Omringd door zijn familie en medebroeders is hij vol overgave en geloof naar het hemelse vaderhuis 
overgegaan op woensdag 23 mei 2012.
Wij nodigen u graag uit om samen met ons afscheid te nemen van deze geliefde medebroeder, 
familielid en vriend van velen, tijdens de Eucharistieviering op dinsdag 29 mei om 11 uur in onze 
abdijkerk.
Geloven in het Woord van de Heer: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
brengt hij geen vrucht voort”, zullen wij zijn lichaam te rusten leggen op het abdijkerkhof.

Met dank aan dr. Koen Verbesselt en de thuisverpleging.
Oprechte dank en waardering ook voor de liefdevolle verzorging
in de palliatieve eenheid “de Cirkel” in Vilvoorde.

Eucharistievieringen in de weekkapel van de abdij ter nagedachtenis van onze medebroeder:
Vrijdag 1 juni 2012, dinsdag 5 juni 2012 en vrijdag 29 juni 2012 om 9 uur

Abt Erik De Sutter en abdijgemeenschap
Familie Kavelaars
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