De paradox van het leven is

dat de dood je in feite bevrijdt
Alles heeft betekenis, ook waar we
niet zelf voor gekozen hebben

ML

Marleen Lejeune

Sterrebeek 9.05.1949 - Tervuren 20.03.2018

Erik Boers haar echtgenoot

Steven Boers en Johanna Cooreman
Caroline Boers en Steve Verstraeten haar kinderen

Wout, Siebe en Inte
Manon haar kleinkinderen

nodigen u uit om samen Marleen te herdenken in het Crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50 te Zemst-Eppegem op woensdag 28 maart 2018 om 10.45 uur.

Liefste Marleen,

Dit is niet wat ik, onze kinderen en onze omgeving wilden en toch is het gebeurd.
Je hebt hard gevochten, 16 lange maanden, en toch is het gebeurd.
Waarom net jij, we weten het niet.

Wel weten we dat jij, door jouw enthousiasme, vechtlust, inzet, empathie en vrolijk-
heid, heel veel mensen dankbaar hebt gemaakt omdat ze je hebben mogen kennen.
Zij die jij geholpen hebt als apotheker.

Zij waarvoor jij je hebt ingezet in het clubleven.

Maar bovenal zij die jij het leven hebt gegeven, onze prachtige kinderen,

hun best gekozen partners en hun kinderen.

Jaren van opperst geluk en mindere jaren, waarin jij mij met hart en ziel hebt
bijgestaan zoals ik het heb geprobeerd voor jou.

Eén van die al die mensen ben ook ikzelf, die waarschijnlijk het dichtste bij jou heeft
gestaan en geleefd, 49 mooie jaren lang.

Jouw soulmate, jouw beste vriend en de vader van jouw kinderen.

Ik prijs me gelukkig.

Jaren met ups en downs, zoals bij zovelen, maar waarvan de toppen steeds hoger
werden en de dalen minder diep.

En zelfs met dit drukke leven heb je nog de tijd gevonden om jouw creativiteit in
kunst om te zetten.

Eerst fotografie, zwart/wit en kleur.

Hierdoor heb je mij leren kijken in plaats van alleen maar zien.

Keramiek, geen gemakkelijk kunstdomein.

Wij bezitten zoveel voorbeelden van wat je verwezenlijkte.

Elegante fraaiheid in de figuren die je creéerde.

Schilderkunst, je laatste passie.

Kleurige vakverdelingen, landschappen die niet bestaan behalve degene die jij schilderde.
Vrouwenfiguren die opnieuw de elegantie weergeven die je ook voor jezelf nastreefde.

Liefste Marleentje, het was tijd voor jou om te gaan.
Ik ben er zeker van dat wij elkaar weer zullen ontmoeten.

EB

Met speciale dank aan de verpleging van eenheden 616 en 442 van UZ Leuven,
alsook aan Dr. De Pelecijn voor zijn begeleiding tijdens de laatste dagen.
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