
Men moet niet wenen om wat niet meer is
maar gelukkig zijn om wat is geweest

DE HEER

Ernest MOEREMANS

echtgenoot van mevrouw Lieve HUYGELEN

geboren te Willebroek op 13 juli 1925
en overleden te Jette op 2 oktober 2011

Wij nemen samen afscheid tijdens de verrijzenisviering in de
Basiliek van Sint-Servaas te Grimbergen op vrijdag 7 oktober 2011 om 11. 30 uur.

Gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 11.10 uur in de Basiliek,
Kerkplein 1 te 1850 Grimbergen.

Na de crematie zal de bijzetting in de urnentuin plaatshebben in familiekring.

Condoleren kan via De Hertogh Grimbergen nv
Wolvertemsesteenweg 11 - 1850 Grimbergen 

of: www.de-hertogh.com

de hertogh grimbergen nv  02  270 81 00 - rouwbetuiging: www.de-hertogh.com

Lieve Huygelen  zijn echtgenote

Dirk en Chantal Moeremans - Van Der Kelen
Karl en Anne-Catherine Moeremans - Vanderstichele zijn kinderen

Jan en Ilse Baeke - Moeremans
Wim Moeremans
Karl Moeremans en Sarah De Hollander
Kristien Moeremans

Jan Moeremans
Pieter Moeremans en Jolien De Rijck   zijn kleinkinderen

Billie-Louise Baeke  zijn achterkleindochter

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten


