In my beginning is my end.

T.S. Eliot BEIM SCHLAFENGEHEN

Nun der Tag mich miid gemacht,
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht

/ Wie ein miides Kind empfangen.

W ) & & Hdinde, lafst von allem Tun,

Stirn, vergif} du alles Denken,
Alle meine Sinne nun

Brussel 6 mei 1959 - Grimbergen 26 oktober 2018 Wollen sich in Schlummer senken.
Und die Seele, unbewacht,
is zachtjes van ons heen gegaan, Will in freien Fliigen schweben,
omringd door haar liefdevolle echtgenoot Stefaan Verdegem en haar geliefden, Um im Zauberkreis der Nacht
en met in gedachten allen die haar dierbaar waren. Tief und tausendfach zu leben.

Hermann Hesse

Dit melden u de families van Maryse en Stefaan,
hun vele vrienden en kennissen, en de talrijke toegewijde zorgverstrekkers.

Het afscheid vindt plaats in de Sint Servaas Basiliek te Grimbergen
op 2 november 2018 om 11.30 uur.

Samenkomst in de Basiliek vanaf 11.10 uur, kerkplein 1 - 1850 Grimbergen.

De assen zullen later uitgestrooid worden in intieme kring.

Bloemen noch kransen.
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