“Dans alsof er niemand toekijkt, werk alsof je het geld niet nodig hebt
en bemin alsof je nog nooit bent gekwetst”

Op 31 augustus 2011 in het U.Z. te Jette
is in alle stilte van ons heengegaan

Dhr. Frank Rummens

geboren te Beerse (nabij Turnhout) op 30 september 1943

vader van
Marjolijn Rummens
Marnix Rummens
Gwendolijn Rummens

grootvader van
Saidjah Rummens
Pandora Dumarey
Azur Dumarey
Surya Geldof

geliefde naaste van
Résy Peeters, en haar kinderen
Dorientje Jacob (+)
Jeroen Jacob en zijn zoontje Hannes Jacob
Stijn Jacob
Pieter Jacob en zijn vriendin Annelieke Catrysse
Frédéric Spanoghe, zijn petekind

broer van
Lutgart Galle-Rummens
Kristien Rummens (+)
Kristiaan Rummens
Mark Rummens
Emile Rummens

Je wordt van harte uitgenodigd op de herdenkingsplechtigheid op dinsdag 13 september
om 10u in cultuurkapel Sint-Vincent, Sint-Antoniuskaai 10 te Gent.

We komen samen op de binnenplaats om 9u45.

Na de viering volgt er een korte wandeling door het centrum richting koffietafel in het Huis van Alijn,
Kraanlei 65 te Gent. Er wordt een kleine herdenkingsopstelling getoond en voor wie wil is het museum
vrij te bezoeken.

De begraving vindt plaats later op de dag in intieme familiekring.



