Hans Sonneveld 16.02.2011

Toch liever onscherp

Vertrekken zonder inpakken

Te laat, te snel, tevergeefs, tergend,

terzee, alleen in hoge golven, het water is de baas

pas een zoute golf te boven en daar trekt de volgende
Hap naar lucht en weer één, sneller en hoger.
Meegeven of meegaan, niet meer kunnen toch komen ze
ten onder gezogen te veel.

Kom terug Hans of we doen een andere keer verder
want het valt ons zwaar om het hierbij te laten.

We willen zo graag nog wat Sonneveld.



