
          Je mist het licht pas als het uitgaat
          Je mist de zon maar als het begint te sneeuwen
          Je weet maar pas hoe graag  je iemand ziet als je hem laat gaan
          Maar je laat hem gaan
  

Met droefheid delen wij u het overlijden mee van

Louis SPAENS
Ere-Schepen van de gemeente Grimbergen

Geboren te Aalst op 3 oktober 1925
Overleden te Grimbergen op 5 februari 2013

U kan Louis een laatste groet brengen op donderdag 7 februari 2013 van 18.30 tot 19 uur
in het funerarium De Hertogh, Wolvertemsesteenweg 11 te 1850 Grimbergen.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Louis tijdens de kerkdienst in de
O.-L.-Vrouwkerk, Zevensterre te Beigem op zaterdag 9 februari 2013 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenperk op de begraafplaats van Beigem.

Mogelijkheid tot groeten vanaf 9.30 uur.

Uit de grond van ons hart danken wij alle medewerkers van het
Woon- en Zorgcentrum Heilig-Hart te Grimbergen voor hun goede zorgen.

Eveneens dank aan zijn dokter Luc De Keukelaere en aan Bie van het palliatief thuiszorgteam Omega.

Rouwadres: Familie Spaens c/o De Hertogh Grimbergen nv
              Wolvertemsesteenweg 11 - 1850 Grimbergen
       Online: www.de-hertogh.com

de hertogh grimbergen nv - Tel: 02  270 81 00

Zijn echtgenote

Cecile Verbelen

Zijn kinderen

Dirk Spaens
Mieke Spaens

Zijn kleinkinderen

Bruno Spaens en Sylvie Verbeke
Bram Spaens en Liesbeth Gielen
Dries Nys

Zijn zussen

Emmy Spaens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Simonne Spaens (†), kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn schoonzussen en schoonbroer

Josée Verbelen
Eddy en Ida De Coninck - Verbelen, kinderen en kleinkind


