Ik ben lief,
ik ben zacht,
ik ben hard,
ik ben opstandig,
ik ben boos,
en ik ben liethebbend!
Ik ben vooral niet Multiple Sclerose!
[k ben het liefje van mijne sjoe.

Ik ben

Josiane Swinnens

Liethebbende moeder van An (mijn troetelkind) en Stijn (mijn moederskind), en o zo trotse en
graagziende (zelfs als ik het op mijn zenuwen krijg) omie van Ellie, Josie en Arthur!

Ik ben de mevrouw die altijd lacht!

Ik leefde van 18 december 1957 tot 30 oktober 2018.

We vieren haar leven en haar liefde op woensdag 7 november 2018 om 10 uur
in de Sint Servaas Basiliek in Grimbergen.

Begroeting om 9.40 uur in de Basiliek, Kerkplein 1 - 1850 Grimbergen.

Cyriel, An en Stijn zijn jullie dankbaar voor de steun en toegedragen vriendschap!

Online condoleren: www.de-hertogh.com

In plaats van bloemen of kransen, liever een storting op
BE06 7440 2781 2822
voor VZW Eigen Thuis Toekomstfonds, met als vermelding “Josiane Swinnens”.

de hertogh grimbergen nv - 02 270 81 00



