
                    Herinner mij,
                     maar niet in sombere dagen.
                     Herinner mij, in stralende zon,
                     hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Nicole WITTESAELE
‘ons Witteke’

° Brussel, 27 juli 1953   -   † Duffel, 18 december 2013

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen tijdens de verrijzenisviering in de
Basiliek van Sint-Servaas te Grimbergen op maandag 23 december 2013 om 10 uur.

Gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de Basiliek.

De bijzetting in het urnenperk
op de begraafplaats van Grimbergen heeft later plaats in intieme kring.

Er kan een laatste groet worden gebracht aan Nicole in het funerarium De Hertogh,
Wolvertemsesteenweg 11 te Grimbergen op vrijdag 20 december van 18.30 tot 19.30 uur.

Met onze oprechte dank aan oncoloog Dr. Berteloot
en het verplegend personeel van AZ Sint-Maarten Duffel.

Mella De Preter - (†) Louis Wittesaele  haar moeder

Michel Wittesaele en Lucette Van den Broeck  haar broer

Lisa Wittesaele

Lore Wittesaele, haar petekind  haar nichten

Annick Knaepen  

Lisa De Preter

Rosa De Preter - (†) Jean Wuyts

Irène De Preter - (†) Michel Verbist  haar tantes

Jean-Claude en Myriam De Wint - Wuyts, kinderen en kleinkinderen

Jan en Chantal Bautmans - Wuyts, kinderen en kleinkinderen

Eddy Wuyts en kinderen

Gerda Absilis - (†) Francis Verbist, kinderen en kleinkinderen  haar neven en nichten
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